
Liturgie zondag 26 april 2026 – Aalden

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
We luisteren naar: Ruimte waar het licht kan komen – muziek: Henny Vrienten

Ruimte
waar het licht kan komen.
wind kan waaien, adem stromen.
Ruimte die doet leven.

Stilte
waar je God kunt horen,
open hart en open oren.
Stilte om te zijn.

Licht
waarin wij samen staan.
Geest van God, raak gij ons aan,
dat wij open gaan.

Welkom door de diaken

Zingen: Psalm (=NLB) 33: 1

Bemoediging en drempelgebed

V: Our help is in the Name of the Lord,
who made heaven and earth,
who fills us and asks us to stand up
against injustice, powerlessness and against all death.
We pray: let us live on your breath, let us live with your Spirit.

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die ons vult en vraagt op te staan
tegen onrecht, onmacht en tegen alle dood.
wij bidden: doe ons leven op uw adem
ALLEN: DOE ONS LEVEN MET UW GEEST. AMEN.

Zingen: Psalm (=NLB) 33: 2

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: Psalm (=NLB) 33: 7 en 8



Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Lezen: Hooglied 2: 8-14

Zingen: NLB 908: 1 en 2

Lezen: Johannes 21: 15-19

We luisteren naar Stef Bos – Het lied van Petrus

Ik ben een man van lucht en van water
Ik ben een ster
Die verschijnt en verdwijnt
Zanger van de grote gebaren
Die soms een ander zou willen zijn

Ik heb mijn huis en mijn haard verlaten
Wie ik liefhad nog één keer gekust
De veilige haven verlaten
En ik wist ik kom hier nooit meer terug

Want beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan
Dan altijd gewacht
Beter gevallen
Dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Maar ik weet soms niet meer
Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meer
Wat ik hier zoek
Ik struikel en val
Ik sta op en ga verder
Ik ben een mens
Van vlees en bloed

Ik ben bang als kind in het donker
Ik ben een held in het heetst van de strijd
Een dwaas die gelooft in een wonder
Tegen de stroom van de tijd

Ik neem altijd teveel op mijn schouders
En al maak ik mijn woorden niet waar
Ik zal tot het eind van mijn dagen
Op de barricade staan



Want beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan
Dan altijd gewacht
Beter gevallen
Dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Maar ik weet soms niet meer
Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meer
Wat ik hier zoek
Ik struikel en val
Sta op en ga verder
Ik ben een mens…

En ik heb meer beloofd
Dan ik waar kon maken
Heb getwijfeld en heb soms
Mijn dromen verraden
Een vriend laten vallen
Mezelf vervloekt
Want ik ben een mens
Ik ben een mens
Van vlees en van bloed
Maar beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan
Dan altijd gewacht
Beter gevallen
Dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Overdenking
We luisteren naar: God met ons – muziek Henny Vrienten

Mededelingen en collecte

Dank- en voorbeden

Zingen: Lied van verwondering (Tekst A.C. Bronswijk; melodie NLB 302)



1 Wij leven van verwondering,
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede

2 Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

3 Wij leven het mysterie uit,
de waarheid ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Zegen

The Lord blesses and caresses you
The Lord lift up his countenance upon you and gives you his mercy.
The Lord will give you peace

De Here zegene en behoede u .
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

Zingen: Lied 708: 1 en 6.
“Wilhelmus van Nassouwe”, ter ere voor de koning die morgen zijn verjaardag viert.


